Ramon Testroote

zie die man nu lopen, door de straten van de stad

sociaal voor zorg en onderwijs, geen greint je eigenbelang
schoppend tegen wat straatvuil, dat Henk niet opgeruimd had
vermoeid maar wel tevreden, gaat hij nu zijn eigen gang

bedankt Ramon voor jouw inzet, 10 zware jaren lang
gezin kwam pas op het tweede plan

eindelijk weg achter dat bureau, de mensen tegemoet
geen moeilijke dossiers meer, na het zuur komt het zoet

Vluchtelingenwerk

kom je in een vreemd land, met een vreemde taal

na een lange reis, vol onzekerheid en angst

hoop je op gastvrijheid, een plek voor allemaal

de kinderen weer rustig, want die waren toch het bangst

een huis, een baan en rust, de kinderen naar school
een toekomst zonder oorlog en geweld
Vluchtelingenwerk zorgt hier allemaal voor

met mensen voor wie alleen de medemens telt

De Voedselbank

wekelijks gratis eten halen, dat is geen plezier
jammer dat het nodig is, maar goed dat dat hier kan
supermarkt niet te betalen, daarom kom je hier
schaam je niet en zoek maar uit, geniet er lekker van

de Voedselbank is een succes, maar eigenlijk is dat wrang
verborgen armoe duurt te lang

vrijwilligers, een prachtig feam, deskundig en sociaal
altijd blijven knokken voor hun ideaal



